10. De Romeinen :

Toen de Romeinse legers in 57 voor Christus
onze grenzen bereikten, waren de Belgen een
gelukkig volk maar ze leefden in onenigheid.
Het Romeinse volk was het meest geduchte,
het meest gewapende en best ingerichte volk
van de wereld.



